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Ik ben geen sportman, eerder een stijve hark. Met vreugde overigens! Ik heb ook een hekel aan sportmanifestaties in de samenleving. Met weerzin heb ik op het seminarie van de Hervormde Kerk meegemaakt dat theologen naar een voetbalwedstrijd keken en helemaal uit hun dak gingen. Ik heb wel iets wereldvreemds, ja. Mijn afgang bij de kinderen was compleet toen ik bij de laatste grote voetbalwedstrijden een keer een blik op het scherm wierp en vroeg: ‘wie zijn die lui die helemaal in het oranje spelen?’ Ik geef toe: dat was ook dom, maar ik dacht dat de Nederlanders altijd witte broeken droegen. Ik vind het twijfelachtig dat ons zoontje van vijf  al vanaf zijn geboorte (waarbij hij al drie ballen kreeg) alleen maar voetballer wil worden. Zijn laatst toegevoegde argument is: ‘dan hoef ik ook niet meer naar de kerk’. Hoe krijgt hij het bedacht.
Je kent nu mijn persoonlijke verhouding met sport. Dan ga ik nu mijn visie geven op HB)-theologie en sport. Die is in het kort deze: het wordt tijd dat er binnen de opleiding theologie aandacht geschonken wordt aan sport. Ik heb daarvoor een paar redenen.
1. In het lesprogramma zit zoveel denkwerk dat het goed is om het af te wisselen met af en toe lekker bewegen. Zo was het op de basisschool en de middelbare school. Waarom dan niet in het HBO? Het past in een maatschappelijke trend (méér bewegen) en het is gezellig. De CHE heeft een gymzaal en het is een kleine moeite om daarvan gebruik te maken. Zet sport gewoon af en toe op het rooster!
2. Studieloopbaanbegeleiders leren hun studenten snel en goed kennen als ze zien hoe die sporten. Vroeger ging ik met mijn mentorgroepen af en toe volleyballen. Met ‘een liefdevol oog en een open oor’ heb ik gezien wie alle ballen voor een ander wegkaapte of juist afwachtend alle ballen aan zich voorbij liet gaan. Ik zag en hoorde hoe studenten reageerden op de fouten van anderen en hoe ze anderen wel of niet te hulp schoten. De strebers en de puntenscoorders vielen op en de mensen die gewoon voor de gezelligheid meededen. Soms bleken mensen anders te zijn dan ik dacht, bijvoorbeeld dapperder of angstiger. Een deel van bestaande reflectie-opdrachten kan vervangen worden door of juist ingevuld worden met sportopdrachten.
3. In de voorbereiding op het jeugdwerk / werken met jongeren buiten de kerk, is het belangrijk om sport te leren benutten als contactmogelijkheid met toekomstig publiek. We moeten af van de gesloten clubjes mensen uit de kerk die samen gaan badmintonnen of volleyballen. Ze ergeren zich aan de hangjongeren die bij de ingang van de sporthal staan te kijken. Leer juist christen te zijn door die hangjongeren mee naar binnen te nemen en samen met hen te sporten. Hoe bereiken we moderne jongeren? Soms met sport, soms rond het sportveld. Het zou prachtig zijn als werken met sport een onderdeel wordt van de specialisatie diaconaal-missionair werk. Zelfs het vak gemeente-opbouw heeft ermee te maken (letterlijk): bouw gemeentezalen die ook gebruikt kunnen worden als sportzalen. Houd bijbelstudie of catechisatie met jongelui met wie je daarvoor of daarna nog even gaat sporten. Nog een idee: zou er soms een hogeschoolbrede minor ‘sport en spel’ opgezet kunnen worden van HBO-theologie in samenwerking met de academie Sociale Studies (met SPH)?
4. Godsdienstleraren staan hier niet buiten spel. Maar al te vaak is een godsdienstleraar in de ogen van leerlingen een stijf mannetje. Een sportieve man of vrouw heeft met sommige leerlingen alleen daardoor al beter contact. Nu is dát niet iedereen gegeven, maar elke docent kan een sportieve bijdrage leveren aan werkweken en sportdagen. ‘Sport’ als thema in de lessen ethiek kan gesprekpunten opleveren voor een christelijke benadering. Is sport beoefenen trouwens ook al geen aandachtspunt geweest van de Engelse puriteinen? Christelijk geloof en sport zijn geen vijanden en kunnen prima bij het vak godsdienst aan de orde komen.

Wie denkt dat ik een grapje maak, heeft het mis. Ik ben serieus. Alleen zal ik mijn eigen idee niet verder kunnen uitwerken, want ik heb geen verstand van sport en wil dat eigenlijk ook helemaal niet krijgen. Als ik zo enthousiast over sport spreek, is dat zelfverloochening. Wie weet, neemt iemand anders het idee van mij over. 


