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Aan respect zitten veel aspecten
· Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken zoals andermans eigendom. Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde.
Op school: u respecteert de levensbeschouwelijk overtuiging van alle leerlingen en vraagt van hen allemaal respect voor de christelijke grondslag, ook als ze die niet delen. U respecteert het bezit van leerlingen en scheurt geen leerlingenagenda’s, die u niet aanstaan, kapot. U wilt ook dat leerlingen de bezittingen van school onbeschadigd laten. U respecteert uw collega’s en afdelingsleiders ook al deelt u niet altijd hun visie op het beleid.
· Respect heeft te maken met aanzien en of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Mensen verdiénen respect. Wanneer men respect voelt voor de uitzonderlijke kwaliteiten van een persoon, dan gaat de waardering zelfs over in eerbied en ontzag.
Op school: goede docenten, die hun vak beheersen en studenten met hoge cijfers door het examen slepen, ontvangen respect van collega’s en leerlingen. Docenten die relationeel sterk zijn, ontvangen eveneens respect. Een leerling die vanuit een moeilijke situatie komt en goed presteert, krijgt respect van docenten en soms ook van medeleerlingen. Een jonge leerling die virtuoos op een piano speelt, dwingt respect/ ontzag af.
· Respect betekent ook: opzien naar mensen met een bepaalde sociale of maatschappelijke status. Of ze goed presteren of niet, al bij voorbaat ontlenen ze dááraan het respect van anderen. ‘Eert uw vader en uw moeder…’ heeft hiermee te maken, evenals het respect voor agenten en ambtenaren en andere overheidsdienaren. Respect voor ouderen, puur vanwege hun leeftijd, past hier ook bij.
Op school: het is één van de frustraties van docenten dat veel leerlingen hen al bij voorbaat niet met respect tegemoet treden. De leerlingen jij-en en jouwen, laten docenten  niet voorgaan bij de deur, geven grote monden, voeren opdrachten niet uit. Een docent die bij deze leerlingen zijn respect slechts kan verdienen door goed te presteren (door een fantastische docent te zijn en als een cabaretier voor de klas te staan….), heeft het zwaar. Respect en status vormen bij leerlingen een combinatie die fout kan uitpakken. Leerlingen krijgen doorgaans respect van medeleerlingen omdat ze een bepaalde status in de klas hebben. Die heeft dan te maken met hun bijzondere puber(wan)gedrag, bezittingen (mobiel, kleding, bromfiets) of uiterlijk. Verdienen klasgenoten geen respect op die manier, dan kunnen ze gepest worden. Zo zou het dus niet moeten zijn
· Christelijk is de overtuiging: je respecteert iemand in zijn dasein en zijn sosein, ongeacht zijn of haar verdiensten of status. Ieder mens is uniek en verdient respect. Dat gaat verder dan de vorige punten. Respecteren is eren: iemand gewicht toekennen: ‘Jij bent belangrijk voor mij!’ Dat betreft ook mensen die wij doorgaans tot de losers rekenen. Mensen zouden zo met elkaar moeten omgaan: elkaar bij voorbaat respecteren omdat de ander er gewoon is als mens. 
Op school: de rector gaat respectvol om met een collega, ook al heeft die moeite het hoofd boven water te houden. Zelfs een eventuele ontslagprocedure verloopt respectvol. Een docent gaat respectvol om met een leerling die niet goed kan meekomen of sociaal zwak is. Collega’s vallen elkaar niet af waar leerlingen bij zijn, ook al vinden ze dat de ander iets fout aanpakt. Docenten en leerlingen respecteren schoolgenoten uit minderheidsgroepen. Respecteren is het omgekeerde van neerzien op. Respect niet op basis van prestaties of status maar van medemenselijkheid, gaat onderling pesten van leerlingen tegen. Een deel van de leerlingen voelt dit aan, een ander deel niet.
· Respect komt niet aanwaaien en je moet er ook niet beleefd op wachten. Respect kun je zelf opbrengen en geven. Het begint dus bij jezelf. Je moet een voorbeeldfiguur zijn. Respect moet in ons hart wonen en komt tot uiting in onze woorden en daden. Dan geef je niet alleen respect maar verwerf je het ook! Respect kun je ook vragen. Afdwingen is moeilijk. Je kunt respect immers niet uit het hart van iemand persen. Alleen bij wederzijds respect zijn relaties bevredigend.
Op school: er zijn collega’s en leerlingen die ruimte en respect vragen voor eigen overtuigingen en gedrag. Intussen geven ze het zelf niet aan anderen. Dat kan niet! En: al moet je als docent de eerste zijn in het geven van respect en al kun je geen respect afdwingen, het omgekeerde kan wel: respectloos gedrag (in woorden / daden) tegenover jou als docent en medeleerlingen hoef je niet te accepteren.
· Er is respect voor anderen en zelfrespect. Wie weinig zelfrespect heeft, kan het doorgaans ook maar moeilijk opbrengen voor anderen. Weinig individueel zelfrespect leidt of tot kruiperigheid of tot agressie. Wie niet kan genieten van het opbrengen van respect voor anderen en het ontvangen van respect door anderen, ontwikkelt maar weinig zelfrespect.
Op school: sta als docent met zelfrespect voor de klas. Als dat niet lukt, vraag ondersteuning van een docentbegeleider. En docent met weinig zelfrespect is te volgzaam naar leerlingen toe (laat zich inpakken!) of te vaak boos. Geniet ook van het geven van respect en het ontvangen ervan. Wimpel complimenten van collega’s, leerlingen en ouders niet af, want die zijn een groeihormoon. En: beschadig als docent het zelfrespect van een leerling niet door hem / haar te vernederen. Ten eerste werkt het averechts. De leerling kan dan voor jou ook geen respect meer opbrengen. Ten tweede: als het zelfrespect van de leerling thuis ook al beschadigd wordt, duw je deze leerling richting depressiviteit als je dat op school versterkt.
· Respect opbrengen voor elkaar heeft een fysieke en een psychische component.
Op school: fysiek geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag mogen niet voorkomen. Dit is van belang tussen alle geledingen. Leerlingen moeten dikwijls echter nog de vaardigheid opbouwen om geen grenzen van anderen te overschrijden en de eigen grenzen te bewaken. Het is ook respectloos en psychisch gewelddadig om elkaar te kleineren, belachelijk te maken, te treiteren, te negeren, te vernederen, te discrimineren, op te sluiten of uit te sluiten. Respectvol taalgebruik is belangrijk, juist als mensen lucht geven aan negatieve gevoelens.
· Respect toon je tegenover mensen in hun aanwezigheid. Je groet iemand, je geeft een hand. Je let op je woorden. Respect toon je ook tegenover mensen waar ze niet bij zijn. Je spreekt niet laatdunkend over anderen. Zo druk je anderen naar beneden die geen uitleg kunnen geven en zo wek je de indruk je boven anderen te verheffen.
Op school: pauzes in de personeelskamer zijn niet bedoeld om met elkaar te roddelen over collega’s of te klagen over managers. Wie iets te bespreken heeft, doet dat zo mogelijk waar de mensen bij zijn over wie het gaat. Als de gesprekken over klassen of leerlingen of ouders van leerlingen gaan, dienen ze ook respectvol te zijn. Het is te makkelijk om anderen zwart te maken en het eigen straatje daarmee schoon te vegen. Hoe wordt er bij resultaatbesprekingen over leerlingen gesproken? Worden ze bij name genoemd of wordt er gesproken over ‘gevallen’? Een apart thema betreft hier hoe leerlingen met elkaar omgaan via internet. Welke vernederingen doen ze elkaar aan, direct of indirect,  via de sociale media? Welke vuile grappen over of beelden van anderen strooien ze uit via internet?
· Vergeet niet dat respect verschillend beleefd wordt tussen mensen van verschillende culturen. Moslimjongeren ontlenen meer dan Nederlandse hun identiteit aan het deel zijn van een groep en die groep wil respect ontvangen. Kom niet aan één van de leden!
Op school: als u een Marokkaanse jongere waar anderen bij zijn op het matje roept, kan hij dat als respectloos ervaren. Hij is dan in zijn eer aangetast en samen met zijn vrienden zal hij dat u als docent niet in dank afnemen en wellicht zelfs op wraak uit zijn. 
· Respect kent geen einde. Dat is ook een typisch christelijke gedachte (zie Rom. 12:9-21). Vijanden kun je te eten en te drinken geven. Tegenstanders kun je, als ze spijt hebben van bepaalde woorden of daden, vergeven. Wij respecteren, voor zover dat mogelijk is en van ons afhangt, zelfs degenen die geen respect waard lijken te zijn. Dat is geen uiting van slapte of van angst, maar van kracht en overtuiging.
Op school: als je problemen hebt met een collega, negeer elkaar dan niet (als hoogste bod), maar nodig elkaar eens thuis op de maaltijd. Als je problemen hebt met een leerling, probeer dan wat kwaad is te overwinnen door goed te doen. Gebruik humor. Wees creatief hartelijk.
· Respect kunnen de meeste mensen nog wel opbrengen voor de mensen die op hen lijken. Het respect hoort ook (juist!) uit te gaan tot mensen die anders zijn. Dat heeft in de kern te maken met Gods liefde in Jezus voor mensen, die immers ook zo anders zijn dan Hij. Het respect voor anderen mag zelfs iets uitbundigs hebben. Karigheid is een ondeugd als het over respect gaat.
Op school: hoe betrekt u ouders, ook de ouders van allochtone leerlingen bij de school? Hoe gaat u met hen om als er (misschien wel door te taalverschillen) op diverse momenten communicatiestoornissen zijn tussen hen en school? Hoe probeert u in schoolwijdingen en uw eigen identiteit vorm te geven en toch respectvol om te gaan met ongelovige of anders gelovige leerlingen? Ook: hoe respectvol wordt er omgegaan met de homoseksuele geaardheid van sommige leerlingen? Hoe respectvol wordt er omgegaan met gehandicapte leerlingen?
· Respect kun je verliezen en terugwinnen. Het tempo is wel verschillend: je verliest het soms met één grote fout en je hebt een paar maanden nodig om het terug te verdienen.
Op school: als een leerling fouten maakt, waardoor hij jouw respect verloren heeft, probeer dan het herstel ervan te versnellen door een goed gesprek. Negeer de leerling dan niet. Waar mogelijk, vergeef dan een leerling of collega een gemaakte fout. Als je zelf fouten gemaakt hebt, probeer dan herstel te bereiken door gewoon je excuses aan te bieden. Daarmee win je meer respect dan door eigenwijs te doen alsof er niets ergs gebeurd is. Handel zo ook tegenover collega’s.


