Kleding heeft een boodschap

Kleren stralen iets uit. Een boer, timmerman, voetballer en predikant zijn anders gekleed als ze aan het werk zijn. Dan hebben we het over functioneel gebruik van kleding. Er is meer te vertellen. Een vrouw is anders gekleed op haar trouwdag dan op de dag waarop ze (hopelijk veel later) haar man gaat begraven. Kleding laat zien hoe iemand zich voelt en hoe iemand wil dat anderen hem of haar zien. Als je op straat een kaalhoofdige jongen tegenkomt, die zich gekleed heeft in zwarte spijkerbroek met ijzeren noppen, een kort leren jack en lompe laarzen, dan straalt hij stoerheid uit, misschien wel agressie. Je bent in elk geval niet verbaasd als je ziet dat hij even later op een motorfiets voorbij scheurt. Als je op een feestje een vrouw ziet in gewaagde kleding en op hoge naaldhakken hoort lopen, merk je ook dat zij iets uitstraalt. Vermoedelijk is het haar niet onwelgevallig dat mannen haar nakijken.
	Dit zijn uitersten, bovendien stereotiep. Het zijn alleen maar voorbeelden om te laten zien dat kleding iets zegt van jezelf. Mensen die niet willen opvallen, dragen onopvallende kleding. Zuinige mensen lopen er in de voorlaatste mode bij. Zakenlieden, voor wie het nodig is dat ze als een sterke persoonlijkheid overkomen, dragen perfecte kostuums met bijpassend schoeisel.

OK, denk nu even na. Ik weet zeker dat de meeste mensen bewust met hun kleren (en schoenen) iets laten zien. Anders hoeven ze ook niet zo lang na te denken als ze iets nieuws kopen of ’s morgens hun kleren uitzoeken voor de nieuwe dag. Wat is dat bij jou?
· Ik wil er leuk uitzien voor jongens / voor meisjes.
· Ik wil grenzen opzoeken van wat mag.
· Ik wil bij mijn groep horen en niet buiten de boot vallen.
· Ik wil geen ruzie hebben met mijn ouders en daarom draag ik wat zij willen.
· Ik wil me vrij voelen en juist afwijken van anderen.
· Ik wil bij een heel specifieke groep horen (gothics e.d).
· Ik wil de laatste mode dragen.
· Ik wil laten zien dat kleding me helemaal niks interesseert.
· Ik wil alleen maar dragen wat lekker zit en comfort bied.
Ga zomaar door. Wat is de boodschap van jouw kleding?

[bookmark: _GoBack]In alle orthodoxe kringen (joden, moslims, christenen) stelt men eisen aan de kleding, vooral aan die van meisjes en vrouwen en die hebben ook nog eens bijna altijd met de seksuele uitstraling te maken die getemperd moet worden. Denk ook aan regels voor badkleding. De wereld zit soms raar in elkaar. Daarachter zit namelijk ook de oeroude gedachte dat mannen beschermd (!) moeten worden tegen de verleiding door vrouwen. Bij strenge moslims moeten vrouwen gesluierd rondlopen of zelfs in een burka. Dit is trouwens de parallel van de hoed in de kerk voor vrouwen. Dat was vroeger ook een sluier of hoofddoek. Wonderlijk genoeg moeten in reformatorische kerken vrouwen weer juist hun benen laten zien en is zelfs het dragen van een legging verboden. Daar onderdrukken ze de wetenschap dat rokken minder verhullen en meer kunnen suggereren dan pantalons.

In sommige christelijke kringen is dus meer oog voor de uitstraling van kleding dan in andere. Reformatorische ouders en predikanten verzetten zich nogal eens tegen de laatste mode. De laatste dure mode mag wel. De ingetogenheid (soberheid) is wel verdwenen door de welvaart. De laatste korte mode mag niet. De eerbaarheid van kleding blijft hoog in het vaandel staan. Dat geldt zeker de 's zondagse kleding. Die moet netjes en waardig zijn. In orthodoxe kringen gaan veel mensen daarom niet in vrijetijdskleding naar de kerk, maar in hun nette pak. In wat moderne kerken kunnen er mannen zijn die in hun pak naar het werk gaan en naar de kerk in spijkerbroek met t-shirt. Ook dat heeft een boodschap. Op reformatorische scholen moeten meisjes een rok dragen. Op sommige scholen mogen de jongens geen korte broek dragen en mogen de leerlingen ook geen kleding dragen die bedrukt is met vreemde teksten of figuren. Dat er heel soms ook regels zijn voor jongens is consequent, maar waarom die dan juist weer geen blote benen mogen laten zien, terwijl meisjes die niet mogen bedekken, is mij niet duidelijk.

Moet jij als christenjongere op je kleding letten? Jazeker! Ik denk dat dat bijbels is. Je kunt niet alle kleding aantrekken die je wilt, met een beroep op de christelijke vrijheid. Vrijheid mag nooit het vlees, maar moet de Geest dienen. Paulus vraagt dat vrouwen (en dus ook mannen) gepaste kleding dragen. Als je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, is het ook van belang dat je kleding daarmee geen tegenstelling vormt. Letterlijk stimuleert Paulus ons in 1 Tim. 2:9 om in een waardige klederdracht te lopen, zedig en ingetogen. Ik noem maar weer de uitersten van wat dan niet past. Als een gelovig meisje er hoerig bijloopt, miskent ze haar roeping. Ze is er niet om mannen te verleiden, maar God en de naaste te dienen. Als een gelovige jongen in agressieve kleding loopt, suggereert ook hij dat hij Gods opdracht om te dienen naast zich neerlegt.
	Paulus boodschap is niet vreemd voor iemand die het Oude Testament kent. Daarin staan uitgebreide voorschriften voor de kleding van mensen die in het heiligdom dienst deden (bijvoorbeeld Ex. 28). Of we lezen een profetisch protest tegen goddeloze kleding (Jes. 3:16-26). Wie in het verbond met God leeft, dient zich dienovereenkomstig te kleden.

Kijk wel uit, we mogen niet hard en wettisch worden. David danste in zijn onderkleding voor Gods aangezicht. Dat was prima, hoewel zijn vrouw zich de ogen uit haar hoofd schaamde. Wij kunnen God dienen in eigentijdse kleding. Wij hoeven niet zo somber mogelijk gekleed door het leven te gaan. Dat vrouwen volgens sommigen geen broek mogen dragen, berust op een verkeerde uitleg en toepassing van Deut. 22:5. In dat vers gaat het over travestie en al helemaal niet over wat tegenwoordig als mannen- of vrouwenkleding wordt gezien. Maar toch! Christenen leven, als het goed is, niet oppervlakkig. Ze denken na over wat God van hen vraagt. Als ze dat niet zouden doen, laten ze zich ongemerkt inpakken door de machten van de wereld.
	Als wij bewust onze kleding aantrekken om goed over te komen op medemensen, kunnen we ook hardop nadenken over de boodschap van onze kleding tegenover de Here God. Onze kleding mag niet strijdig zijn met onze roeping maar moet daaraan dienstbaar zijn.

Wil je nu kledingvoorschriften hebben van wat goed of fout is? Over hoe lang de rok mag zijn? Of een spijkerbroek in de kerk netjes genoeg is? Die krijg je niet. Maak je eigen keuzes. Maar handel uit geloof. Alles moet God eren, ook je kleding.
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