Cadeautjes geven

Er zijn vijf liefdestalen volgens  Gary Chapman. Dat zijn vijf manieren waarmee mensen aan elkaar te kennen geven dat ze van elkaar houden. Dat zijn 
1. positieve dingen tegen iemand zeggen 
2. samen (willen) zijn 
3. cadeautjes geven 
4. elkaar helpen en ondersteunen. 
5. elkaar aanraken. 
Dit gaat op in de relatie tussen gezinsleden, vrienden en helemaal in het huwelijk.  
	Ik pik er één liefdestaal uit: cadeautjes geven. Als wij iemand leuk vinden, geven wij die persoon op z’n tijd een cadeau. Dat cadeaus geven een liefdestaal is, beaamt u onmiddellijk. Als u een zoon hebt, die u niets voor uw verjaardag geeft, steekt dat. Dat voelt: hij houdt niet van mij. Als u een man hebt die op uw trouwdag een fantastische bos bloemen meeneemt, is dat ook een teken. Hij geeft om de trouwdag en dus om u! Geschenken onderstrepen de relatie die we met iemand hebben.  We hebben veel kansen per jaar om iets te geven aan een ander, bij of op verjaardagen, moederdag, vaderdag, bruiloften, jubilea, sinterklaas, welkom en afscheid, geboorten. Onze middenstand vaart er wel bij.
	Er is kwaliteitsverschil tussen cadeautjes. Daarom geef ik nu wat tips. Die zijn vooral handig voor mensen die de taal van cadeautjes geven niet goed spreken.

Een blij gegeven geschenk, wordt meer gewaardeerd dan een geschenk dat na gezeur gegeven wordt. Een kerel die een week moppert dat hij niet weet wat hij moet geven voor een verjaardag, straalt uit dat hij er geen zin in heeft. Het cadeau dat hij uiteindelijk geeft, kan dat niet goedmaken.

Een zelf bedacht cadeau heeft meer uitstraling – daar spreekt dus meer liefde uit - dan een cadeau dat van een lijstje geplukt wordt. Mensen willen graag verrast worden. Voorwaarde is natuurlijk dat de gever niet geeft wat hij leuk vindt, maar datgene waarvan hij vermoedt dat de ánder het op prijs stelt. 

Een eenvoudig persoonlijk geschenk wint het van een duur gewoon cadeau. De verliefde jongen die een pasfoto van zichzelf aan een aardige meid geeft, bereikt haar hart beter dan wanneer hij een dure CD geeft. Kinderen die aan een zieke tante een tekening geven, maken haar daarmee blijer dan met een fruitmand.

Een cadeautje tussendoor, zomaar, zonder officiële aanleiding, doet wonderen. ‘Ik zag in de winkel… en ik moest gelijk aan jou denken…’ Hier zit dus weer het verrassingselement in. (Dit is trouwens een probleem voor mannen die bijna nooit in een winkel komen!)

Een origineel geschenk wordt doorgaans meer gewaardeerd dan een nuttig gebruiksvoorwerp. Een vrouw die een fraai kettinkje krijgt op haar verjaardag is daarmee blijer dan met een stapel nieuwe soepborden. Dat is zelfs zo als ze al twintig kettingen heeft en ze inderdaad nieuwe borden nodig heeft.

Een cadeau geven is leuker dan geld geven. Dit is in sommige relaties een probleem. In onze welvaartsamenleving heeft iedereen alles wat nodig is en veel van wat niet nodig is. Als je geen overbodige geschenken wilt geven, grijp je al snel naar je portemonnee of een cadeaubon (als tussenoplossing).

In veel gevallen wordt een zelfgemaakt geschenk meer gewaardeerd dan een gekocht voorwerp. Een poppenhuis voor een kleindochter is het mooist als dat niet uit de winkel komt, maar door opa gemaakt is en door oma aangekleed.

Een klein maar fijn geschenk, wint het van een groot en lomp geschenk. Hoewel, de enige kleinzoon van twintig die een tweedehands auto krijgt van zijn opa, zal die waarschijnlijk toch niet afslaan en zeggen dat hij liever een boek heeft.

Een mooi of grappig ingepakt cadeautje doet het beter dan een niet ingepakt geschenk. Het toppunt daarvan is de surprise met sinterklaas. Mensen willen onverwachte oh!’s en ah!’s kunnen  uitroepen.

[bookmark: _GoBack]Lees deze tips goed. Zet ze in voor uw relaties. Bedenk vervolgens dat het hart waarmee u geeft, doorslaggevend is. Een geschenk is gift – vergif – als het gegeven wordt om iemand te vleien, om te kopen of te bedriegen.  Dan hebben we het echter niet meer over de taal van de liefde.

