Van geslacht op geslacht

God is trouw is van 'geslacht op geslacht' (Psalm 100). Daarbij maakt Hij wel gebruik van ons. Hoe geven we de ontvangen erfenis door aan de volgende generatie? Dat is spannend, omdat de generaties verschillend zijn. Wij hebben niet alles overgenomen van onze ouders en onze kinderen nemen niet alles over van ons. Hoe gaan we daar wijs mee om? Hoe houden we elkaar ook in de kerk vast in een individualistische samenleving? Hoe staan wij Gods trouw door de generaties niet in de weg? We zijn immers geroep om onze kinderen tot een zegen te zijn. Daarover gaan we nadenken op de vrouwenbijbelstudiegroep-avond.

Vraag: wat maakt het voor u of voor uw gemeente moeilijk om het geloof door te geven aan de volgende generatie?

Kenmerken van veel (niet alle) jonge mensen

· Ze emanciperen van ouders en maken eigen keuzes (vrienden, partner, studie, beroep, kerk).
· Ze hebben het druk (studie, werk, reizen, sporten, vrienden, internet) en zijn druk in hun hoofd (stress, hoge lat). Ze lijden dikwijls aan keuzestress. Ze hebben geen ruimte meer in hun agenda en hoofd voor kerk en God. Tegelijk hebben ze behoefte aan wijze ondersteuning.
· Ze zijn materialistisch. Lichamelijke gezondheid / sport trekt hen. In geestelijke gezondheid investeren ze nauwelijks. Ze leven hier en nu en het hiernamaals zegt hun niets. 
· Ze combineren veel en kiezen niet echt. Ze vinden allerlei overtuigingen acceptabel. Er is geen grens meer tussen kerk en wereld (mede door invloed media). De ene zondag in de kerk, de andere op het sportveld is normaal.
· Ze zijn meestal flexibel, pakken regelmatig iets anders op, binden zich niet lang. Ze hebben moeite met lidmaatschappen van verenigingen, willen niet bij een vaste richting horen.  
· Ze zijn spontaan (en willen dat kerkdiensten ook zo zijn). Svp voor hen geen eeuwenoude vaste liturgie met oude psalmen. 
· De geloofsovertuigingen zijn ook al flexibel. Dogma’s zijn uit, persoonlijke verhalen zijn in.‘Hoe krijg ik een genadige God?’ staat niet centraal in hun geloof. Hun geloof is meer geloof in God de Schepper dan geloof in Christus. Kinderdoop- volwassendoop maakt jongeren niets uit. ‘Gods verbond’ zegt hen niets.
· Ze lezen nauwelijks boeken en al helemaal niet over het geloof. Hoogstens pakken ze een dagboekje.
· Nog maar heel weinig jonge mensen gaan theologie studeren. Ze willen eventueel wel iets dóen voor God (diakonale doelen). 
· Ze zijn tegenwoordig laat volwassen (stellen dat ook uit, denk aan het krijgen van kinderen). 
· Ze vinden in de samenleving weinig vastheid (baan, inkomen, wonen, relaties). Sommigen hebben het daar moeilijk mee.
· Ze houden van vrijheid (Gal.5) maar die wordt vaak ik-gericht ingevuld. Ze zijn met zichzelf bezig, met eigen geluk en gevoel. Een evangelische kerk sluit daar beter bij aan dan een traditionele kerk.
· Hoe dan ook, jonge mensen willen door hun ouders / ouderen gezégend worden en niet afgewezen (Genesis 27:34).

Vraag: kunt u hier kenmerken van ouderen tegenover zetten?

De zonden van onze kinderen zijn de kinderen van onze zonden

De jongeren van nu zijn het product van de ouderen van nu. Vergeet dat niet. Als het gaat om het geloof en kerkelijk leven zijn bijvoorbeeld beide generaties erop gericht om het zelf zoveel mogelijk naar de zin te hebben. De orthodoxe gelovige die jongeren verwijt dat ze naar een evangelische gemeente gaan omdat die zo aansluit bij hun behoeften, doet zelf niets anders in zijn orthodoxe gemeente.

Wat kan een kerk aan jongeren bieden?

Dit zijn de behoeften van veel jongeren in de kerk:
1. [bookmark: _GoBack]Bevestiging dat er een God is die om hen geeft. Christus is daarbij voor jongeren minder Verlosser en meer Vriend. God moet voorgesteld worden als een God die troost, niet als een God die stoort (geboden, oordeel, uitdagingen).
2. Bevestiging van hun ik-ben-OK-gevoel. Een kerkdienst waarin ze horen en beleven dat ze er zelf toe doen, spreekt hen aan. ‘Jij mag er zijn!’ ‘Jij bent goed genoeg!’
3. Bevestiging van een wij-gevoel. Als jonge mensen geen echte vrienden vinden in de kerk, gaan ze zich ongelukkig voelen en vroeg of laat haken ze af. In de individualistische samenleving kan het warme bad van de gemeente jongeren bij de kerk houden.
 
Vraag: wat vinden wij hiervan? Wil en kan uw gemeente dit bieden?

Wat zegt Gods Woord?

· God werkt door de geslachten heen en zal dat blijven doen, Psalm 33:11, 89:2, 100:5 (Veel ouderen zijn té bang dat het geloof verdwijnt onder de nieuwe generaties.)
· Jong en oud moeten in de gemeente niet over elkaar heersen maar elkaar dienen, niet de eigen gevoelens willen bevredigen. Zie 1 Petrus 5 (Bedenk eens hoe dat kan in uw gemeente!)
· De oudere generatie moet een voorbeeld zijn voor jonge mensen, Titus 2 (Veel ouderen zijn geen goed voorbeeld en hebben zelfs geen interesse in jongeren.)
· Wat wilt u achterlaten voor uw kinderen, welke schatten doorgeven? (1 Koningen 2:1-3, 2 Koningen 2:9, 1 Timotheüs 6)
· De blauwdruk voor samenkomsten van de gemeente staat in Johannes 20:19-23. Leg die is langs de kerkdienst zoals ouderen die graag zien en de kerkdienst zoals jongeren die graag zien.

Zó bent u de volgende generatie tot zegen!

Alles verandert

Alles verandert. Is dat erg? Een kind wordt volwassen: hij/zij verandert maar blijft ook dezelfde mens. Kerkgebouwen worden nu anders gebouwd dan vroeger. Toch zijn het nog steeds kerkgebouwen. In de kerkelijke gemeente zie je ook allerlei ontwikkelingen. Paulus spreekt vaak over ‘wandelen’. Bijvoorbeeld: wandelt in de Geest en niet naar het vlees (Gal. 5). Dat is een mooi beeld: christenen staan niet stil, ze zijn geen hardlopers, maar het zijn wandelaars. Ouderen staan misschien teveel stil. Jongeren draven misschien door. Probeer sámen te wandelen!

Evenwicht

Als het gaat over veranderingen in de kerk en wat wij doorgeven aan de volgende generatie mogen we vanwege de trouw van God onze angst afleggen en het evenwicht zoeken tussen 
· Ons verstand gebruiken, zelf keuzes maken, christen zijn in déze tijd.
· Trouw zijn aan elkaar en aan het voorgeslacht, in liefde met állen omgaan.
· Gehoorzamen aan wat God vraagt, plichten in acht nemen. Wat oud en van waarde is in stand houden.
· Leven in de vrijheid van de Geest (Galaten 5), genieten maar niet losbandig worden. Wat nieuw en van waarde is durven omhelzen.
Als wij eenzijdig het een of het andere benadrukken verstoren wij het doorgeven van de Boodschap.
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