Enige aandachtspunten voor ouderenpastoraat

Stellingen. Mee eens of oneens?

We kunnen het leven in vier fases verdelen: 1-25 jaar is de lente, 25-50 de zomer, 50-75 de herfst, 75-100 jaar is de winter van het leven.

Bij ouderen moet je niet over oud zijn en de naderende dood praten. Het is al moeilijk genoeg voor hen.

De meeste ouderen zijn gewoon gelukkig.

Het grootste toneelstuk wordt niet opgevoerd in het theater maar in het zorgcentrum/ verpleeghuis. 

In de bijbel begint de dag met de avond. Zo is voor een gelovige de levensavond begin van de nieuwe dag. 


Psalm 92:13-16

Ouderdom kenmerkt zich door: wijsheid, levenservaring, langdurige vitaliteit. Of: starheid, ziekte, schuldgevoelens, eenzaamheid, de dood. Het kan uiteraard ook een mix zijn. 
In de Psalmen komen we beide benaderingen tegen. Enerzijds is de ouderdom verbonden met zorgen, verlatenheid door mensen, vermindering van krachten (Psalm 71). In de ouderdom is veel moeite en verdriet (Psalm 91).  Anderzijds wordt de ouderdom getypeerd als groeien! Dat verbinden wij met de jeugd, maar Psalm 92 koppelt dat ook aan de ouderdom. Ouderen kunnen groeien als palmbomen, rechtop. Hun lichaam kromt, maar zijzelf worden door God rechtop gehouden. Hun bladeren zijn geen herfstbladeren, maar het zijn groene bladeren. Ze dragen ook nog steeds vrucht. Ze mogen in hun ouderdom met reden verkondigen dat de Here betrouwbaar is! Als we in onze jeugd ingeënt worden met dat geloofsvertrouwen, zijn we op hoge leeftijd beter bestand tegen de gebreken van de ouderdom.
 
Bevolkingspiramide

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide

Kijk eerst eens even naar de bevolkingspiramide van Nederland. Schuif met de jaartallen om een toekomstbeeld te krijgen. De vergijzing zet echt door en dat heeft grote maatschappelijke consequenties (maar verkiezingsprogramma’s slaan dat thema nog steeds over.)


Derde leeftijd

De term ’derde leeftijd’ wordt gebruikt om de levensfase van de senioren mee aan te duiden.[footnoteRef:1] 25 jaar leren, 25 jaar werken, 25 jaar vakantie houden was een ideaal uit de jaren ‘60. Die droom is in de Westerse wereld aardig uitgekomen. Die derde levensfase is dankzij de gezondheidszorg enige tientallen jaren lang. Wat een verschil met vroeger! Toen was er financiële en medische onzekerheid. Nu is het een mooie levensfase, waarin ruimte is voor het echte ontspannen. De lange levensavond is niet de winter maar oogsttijd van het leven.  [1:  Over faseringen van levensfases zijn genoeg boeken en artikelen te vinden. Tegenwoordig benadrukt men dat de fases door elkaar lopen. Iemand kan vroeg oud of lang jong zijn. Het advies is ook: laat de fases door elkaar lopen. Stop niet met studeren maar blijf levenslang leren. Wacht niet met genieten tot je oud bent. En stop niet met werken als je oud bent. Denk niet in fases maar zoek altijd een balans tussen (in dit geval) leren, werken en genieten.] 


Elke levensfase kent haar schatten. Senioren ontvangen veel. Ze vergrijzen maar verzilveren ook: 
· Tijd
· Geen arbeidsdruk
· geen financiële problemen (maar in de crisistijd…)
· geen directe zorg voor kinderen (als ze die hebben); wel genieten van kleinkinderen
· tijd om dat te doen waarvoor nooit tijd was, een studie, een hobby, vrijwilligerswerk (de kerk drijft erop!) iets ondernemen met de familie., reizen 
· Geen haast, waardoor er een stil genieten is
· levenservaring en levenswijsheid.
· het geloof en Godsvertrouwen is – door levenspijn heen – hopelijk gebleven en verdiept.

Let op:
· Communicatie binnen het huwelijk is nog meer nodig dan vroeger omdat de levensavond zo lang duurt. Er zijn (helaas) niet voor niets zoveel echtscheidingen onder jongere ouderen. Die moeten er niet aan denken om nóg 25 jaar samen te zijn.
· Genieten is niet vanzelfsprekend. Zegeningen tellen zal altijd plaatsvinden te midden van (kleine) zorgen. Die hebben ouderen genoeg.
· Ouderen blijven soms hangen in het moeten van het verleden. Dan ontspannen ze nog niet. Ze kunnen niet stoppen met werken. Of ze maken van hun nieuwe vrijwillige taken een dag vullende baan. Of ze blijven zich voor hun identiteit beroemen op hun prestaties uit het verleden. 
· Genieten is goed, maar het moet geen vlucht worden. Reclamemakers stimuleren de ouderen tot kopen, reizen, sporten, leuke dingen doen. In Amerika zijn zelfs seniorensteden vol pracht en praal. Jammer als dat het ideaal is.
· Ouderen moeten niet afwachten maar zelf vooral investeren in relaties, ook de alleenstaanden. Helaas zijn niet alle ouderen sociaal vaardig of gezond genoeg voor het onderhouden van die contacten.
· Ze hebben goede contacten en gesprekken nodig met mensen van alle leeftijden. Dan kunnen ze ook levenswijsheid en geloofswijsheid doorgeven. Te veel kleinkinderen hebben weinig met hun grootouders, mede omdat die grootouders te weinig oprechte belangstelling hebben voor hun leven en te weinig proberen van hart tot hart met hen te spreken.

De échte ouderdom is lange tijd onderschat. De derde leeftijd lijkt één groot feest, maar de echte ouderdom is dat bij veel mensen niet. De tien jaren die we langer leven dan vroeger zijn soms zware jaren. De winstervaringen van de ouderdom veranderen dan in verlieservaringen. Kenmerken daarvan zijn:
· Aftakeling, klein lichamelijk lijden en groot lijden en op den duur ontluistering (lichamelijke ziekten, invaliditeit, geestelijke aftakeling). Zelfzorg valt steeds zwaarder en gaat steeds meer tijd kosten. En hoe goed is de ouderenzorg geregeld? Opgenomen worden in een verpleeghuis is voor veel ouderen een schrikbeeld.
· Vereenzaming. Velen vallen om de ouderen heen weg.[footnoteRef:2] Ouderen zijn zelf dikwijls weduwe/weduwnaar. Als ze gescheiden zijn missen ze soms ook daardoor contacten. Soms zijn er al kinderen overleden. Veel familieleden komen nauwelijks op bezoek. Ouderen kunnen het gevoel hebben vergeten te worden, bijvoorbeeld door kleinkinderen.  [2:  Sommige mensen zijn zo oud dat ze met oud-premier Willem Drees zeggen: ‘Ik heb nu alleen nog maar mensen om mij heen die “u” zeggen.’ Ze worden ook niet meer bij hun voornaam genoemd. Er zijn geen generatiegenoten meer. Sommige ouderen stellen dat laatste juist wel op prijs.] 

· Contacten worden moeizamer. Er zelf op uit trekken lukt minder goed omdat lopen en reizen zwaarder vallen. Communiceren wordt soms moeilijker en vermoeiender (doofheid!). Telefoneren gaat niet makkelijk meer. Digitale vaardigheden zijn er niet of worden beperkter.
· Door lichamelijke en contactuele beperkingen ontstaat er verveling. De geest, die nog wel wil, voelt zich gevangen in het lichaam.
· De leefwereld wordt steeds kleiner. De leefwereld van de oudere wordt letterlijk kleiner. Hij komt steeds minder ver van zijn kamer of bed vandaan. Ook zijn belangstellingswereld wordt doorgaans kleiner. Dat maakt het gesprek met een oudere niet makkelijker.
· Afhankelijkheid + machteloosheid Dreigend gevoel van zinloosheid, levensmoeheid, vreugdeloosheid, depressiviteit, knorrigheid.
· Daarnaast kan ook nog spelen: zorg om een zieke partner. Samen oud zijn lijkt wel gezellig maar kan ook heel zwaar zijn. De lamme en de blinde zijn elkaar niet tot steun maar tot zorg en last.

Let op:
· Iedereen moet zich vroeg genoeg voorbereiden op de ouderdom. Mensen denken vaker aan ‘hoe wil ik oud worden?’ vanaf het moment dat ze een leesbril moeten gaan dragen. Maar die bril willen ze meestal voorlopig ook nog niet opzetten. Het goed regelen van een pensioen doen mensen die dat zelf moeten doen ook niet allemaal. Aan het opmaken van een testament willen ze ‘morgen’ pas denken. Het opstellen van een rouwdienst-liturgie terwijl ze zelf nog gezond zijn, vinden ze vreemd. Ouderdom komt in beeld maar wordt weggedrukt.
· Mensen die al tot de ouderen horen moeten zeker op tijd maatregelen nemen om zich voor te bereiden op de échte ouderdom (woning aanpassen, verhuizen, zorg regelen) 
· Hoe langer ouderen zelfredzaam blijven des te beter is het psychisch voor hen (behalve als ze eenzaam worden). Ze moeten ze ook leren op tijd hulp of mantelzorg in te roepen. ‘Inleveren’ en hulpbehoevend worden is voor de meeste mensen moeilijk.
· Ouderen moeten hun eigen sociale netwerk op orde houden of uitbreiden, ook met jonge(re) mensen, juist omdat er ook mensen wegvallen en veel anderen geen tijd voor hen hebben. Niet vanzelfsprekend staan anderen klaar. Kinderen zijn in hun drukste levensfase als hun ouders oud zijn!
· Ouderen moeten op tijd leren met moderne communicatiemiddelen om te gaan.

In de samenleving van 2023 is er toch wel meer zorg gekomen over de ouderdom dan 30 jaar geleden. Lang niet alle mensen leven aan de goede kant van de streep. Financiële zekerheid is voor velen niet vanzelfsprekend. Bejaardenhuizen zijn veelal opgeheven waardoor mensen wel langer zelfstandig moeten wonen én langer eenzaam kunnen zijn. Mantelzorgers worden zwaarder belast. De ouderenzorg staat onder druk door gestegen kosten en gebrek aan personeel. Mensen worden als het nodig is soms ver van hun vertrouwde omgeving opgenomen in een verpleeghuis. Verzorgenden uit het buitenland en robots moet zorg gaan overnemen. Hulp gaat geboden worden via een beeldscherm. Omdat de pensioenleeftijd steeds hoger wordt, komen veel ouderen er ook niet meer aan toe om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat leidt voor hen tot betekenisverlies (en is weer een probleem voor de samenleving die vrijwilligers zo hard nodig heeft).


Pastorale aandachtspunten

· Echte ouderdom op zich hoeft niet te leiden tot levensmoeheid. Er zijn gelukkige ouderen, zelfs als de ouderdom lijden meebrengt. Het heeft te maken met hoe ieder van binnenuit reageert op de (kenmerken van) de ouderdom. Dat levert pastorale gesprekspunten op.
· Een pastor moet niet meedoen met mooi-weer spelen (‘fijn dat het weer wat beter met u gaat!’) maar proberen door te dringen in wat een oudere werkelijk voelt. In die gevoelens probeert hij / zij te delen. Dat geldt voor opgewekte gevoelens, maar ook voor gevoelens van levensmoeheid.
· Een pastor heeft aandacht voor het lichamelijke, psychische/emotionele, sociale en geestelijke welzijn van de ouderen.
· Gesprekspunten met ouderen (naast de vele punten die zij zelf aandragen!):
· Overdenken van het geleefde leven (hoogtepunten en dieptepunten). Hoe was de levensloop en welke betekenis geven de ouderen daar zelf aan? Is er sprake van integratie of juist desintegratie van het geleefde leven en het leven met God?
· Leren loslaten; dat wat geweest is aanvaarden en in Gods handen leggen. 
· Het leven durven leven tot het einde (Rom. 14:7,8).
· Het grote thema ‘zin van het leven’ terugbrengen tot de vraag: ‘Heb ik zin in vandaag?’ en nadenken over wat dat kan bevorderen.
· Overdenken van het toekomende leven en de consequenties daarvan zolang wij nog op aarde zijn. De echte ouderdom is niet alleen afscheid nemen van het leven. Dat doet pijn. Het is ook op weg gaan naar het eeuwige leven. Dat begint in het hier en nu, waar een mens zich in Christus verzoend weet met God. Dat is een bron van vreugde.
· Dat is ook de inspiratiebron om in de laatste levensfase vrede te bewaren of te herstellen met alle mensen. Problemen uit het verleden kunnen nu nog uitgesproken en misschien opgelost worden.

Paulus zegt in 1 Timotheus 6 indirect ook iets over het voorbereiden op de ouderdom. Ten eerste moeten we beseffen dat we naakt geboren worden en even naakt heengaan. Dat is een goede aanwijzing voor ouderen die tot op hun laatste levensdag zich vastklampen aan bezit.  In het zorgcentrum maken ze zich soms nog druk om de rente op hun spaargeld. Vervolgens spoort Paulus alle rijken aan – dus veel Westerse ouderen – niet te vertrouwen op vergaarde schatten. Wel mag ieder genieten van wat God schenkt. Vervolgens beveelt hij de beste voorbereiding op het toekomstige Leven aan: goed doen, vrijgevig zijn, delen. Wat is dit een prachtige invulling van de derde leeftijd: genieten, op God vertrouwen, goed doen, gemeenschap schenken!
	
Aandachtspunten in de ouderenzorg voor de kerkelijke gemeente

· Benader de oudere generatie met respect. Zij moet bereid zijn de jongere generatie te dienen, maar de jongeren generatie moet ook de ouderen willen dienen (1 Petrus 5:5). Vergeet niet dat de oudere generatie de grootste inspanningen verricht heeft voor de gemeente en nog steeds de grootste financiële bijdrage levert.
· Als ouderen dreigen af te haken wegens veranderingen in de gemeente, laat ze dan niet in stilte vertrekken. Dat is verlies voor hen en voor de gemeente. Luister naar hen, hun onderliggende gevoelens en geef ze een stem. Versterk hun geloofsvertrouwen te midden van veranderingen.
· Biedt niet alleen huwelijkscursussen aan voor jonge mensen, maar ook voor ouderen (zestigers!)
· Zorg dat ouderen zo natuurlijk mogelijk ingebed blijven in het sociale netwerk van de gemeente, door deelname aan kringen en andere activiteiten. 
· Prima als er bijbelkringen en activiteiten zijn voor alleen ouderen, maar laat die ouderen ook welkom en actief zijn bij ander kerkenwerk. Het hoort bij het wezen van de gemeente dat alle leeftijden deel van het ene Lichaam zijn. Het hoort er ook bij dat de gemeente geniet van de actieve inbreng van jongeren én ouderen.
· Rouwende ouderen hebben veel meer aandacht nodig dan ze nu doorgaans krijgen. Dat geldt ook voor depressieve ouderen. Wat hebben ze dan nodig? Trouwe aandacht en een luisterend oor. Dat luisteren is gericht op de onderliggende gevoelens.[footnoteRef:3] [3:  Voor langdurige pastorale zorg kan een ouderen-ambtsdrager zorgen of een pastoraal werker of een gemeente kan een PPT (Psycho Pastorale Toerusting) team daarvoor inzetten.] 

· Jongeren in de gemeente kunnen ouderen leren om met moderne media contacten te onderhouden.
· Bezoek de randkerkelijke ouderen net zo trouw als de meelevende gemeenteleden. Ze zijn de aandacht waard en juist in de ouderdom komen er herinneringen en vragen boven uit hun jeugd toen ze nog vanzelfsprekend bij de kerk hoorden.
· Ook dementerenden vallen onder de ouderenzorg. Vergeet hen niet, ook al verblijven ze wellicht elders in een verpleeghuis. Vergeet ook hun mantelzorgers niet, want die lijden ook!
· Zoek naar nieuwe vormen van aandacht voor ouderen, waarbij ze ook elkaar kunnen helpen. Is een duur, jaarlijks bejaardenreisje met de dominee voor in de bus nog wel nodig? Gezamenlijke maaltijden, in het verenigingsgebouw of gewoon in maaltijdgroepen thuis, zijn veel nodiger.
· Om eenzame ouderen kunnen mantelzorggroepjes geformeerd worden.
· In de aandacht voor ouderen in de gemeente moet de diakenen (als vanouds!) ook een rol spelen. Dat kan in het financieren van gezamenlijke activiteiten van ouderen maar ook in individuele financiële en praktische zorg.

Iedere ouderenpastor moet waken voor vluchtige bezoekjes. Je moet een relatie aangaan met ouderen, echt met hen meeleven. Hartelijkheid, oprechte belangstelling voor de verhalen van de ouderen, een beetje geduld als de communicatie wat moeizamer gaat, zijn elementen van de pastorale basishouding. De psalmist spreekt over Gods milde handen en vriendelijke ogen (Psalm 25). De hoogbejaarden hopen elke dag op milde handen, vriendelijke ogen van hen die hen verzorgen. Die verzachten de ouderdom aanzienlijk.

Knelpunt in een domineeskerk

In een domineeskerk verwachten mensen pastorale aandacht te krijgen van een predikant. En die predikant heeft geen tijd om alle mensen te bezoeken, dus geeft een grens aan. Per gemeente is dat verschillend. Soms zegt de predikant dat hij alleen bij de 80 plussers komt. Tussen de 65 en 80 jaar zijn de ouderen dan aan de zorg toevertrouwd van een bejaardenouderling of een pastoraal werker. In andere gemeentes zegt de voorganger: ‘Ik doe het pastoraat voor mensen tot 70 jaar. Daarboven is het voor de pastoraal werker.’ Dat is allemaal heel begrijpelijk voor jonge mensen. Veel ouderen hebben er toch moeite mee. ‘Ik ben een man van 71 jaar, heb een hartinfarct gehad en zit nu vier maanden thuis. Ik ben nog lang niet de oude. De pastoraal medewerker is zeker wel in het ziekenhuis geweest en één keer nadat ik thuisgekomen ben. Maar dat de dominee niet even langskomt omdat ik boven de 70 ben, doet me pijn. Méér dan vijftig jaar ben ik actief geweest in onze gemeente. Straks gaat hij me begraven en hij weet niet eens wie ik ben. De kerk doet niet voor mij wat ik voor de kerk gedaan heb.’ Predikanten hoeven niet overspannen te worden vanwege het vele pastorale werk. Ze moeten echter ook niet aankomen met de mededeling: ‘Ik heb niet gestudeerd om koffie te drinken bij bejaarden’. In een vergrijsde kerk ben je al gauw ouderenpastor. Laten gemeentes wijs omgaan met ouderen die iets verwachten van de kerkelijke gemeente en in het bijzonder ook van een voorganger. Grenzeloosheid werkt niet. Harde leeftijdsgrenzen ook niet.

Probleemouderen

Ouderen in een zorgzame christelijke gemeente zijn bevoorrecht. Zij ontvangen een sociaal netwerk en ondersteuning waarvoor ze soms maar weinig hoeven te doen. Vergeet niet dat de probleemouderen van morgen niet de mensen zijn die een goed netwerk hebben. De probleemouderen zijn de echte eenzamen. Wie kijkt er om naar een ongelovige eenzame oudere die ooit alleen maar lid van een voetbalclub geweest is? Met name in de stedelijke verpleeghuizen zijn veel mensen die nooit bezoek ontvangen. Het is een teken aan de wand dat de overheid bezig is met onderzoek/wetgeving om levensmoede mensen de gelegenheid te bieden om een einde aan hun leven te laten maken. Zou de christelijke gemeente / zouden christenen iets positiefs kunnen doen voor meer ouderen dan alleen de leden van de eigen kerkelijke gemeente? 
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