Is grof taalgebruik aangeleerd?

Is grove taal aangeleerd? Mijn antwoord is: ja.

Een casus: verpleeghuispatiënten
Op de afdeling somatiek van een mij bekend verpleeghuis verbleef een bewoner die de hele dag vloekte. Elke beweging deed hem pijn en hij reageerde die af door te vloeken. Het ergste was het als hij geholpen werd in de badkamer of op het toilet. Het personeel werd er tureluurs van. Hij was er echter niet op aanspreekbaar. Op de afdeling psycho-geriatrie van hetzelfde verpleeghuis zat een demente man, van huis uit streng christelijk, die ook vaak vloekte. Zijn dochter vond het vreselijk. Is dit zijn ware aard? Is dit van de duivel? Ze tobde erover. Het personeel probeerde haar gerust te stellen. ‘Uw vader is ziek in zijn hoofd. Misschien zoekt hij wel woorden om God te prijzen, maar komen er vloeken uit.’
Waren deze mannen verantwoordelijk voor hun woorden? De demente man niet. Daarover zijn we het wel eens. Maar die andere man dan? Die was niet ziek in z’n hoofd, maar had wel veel pijn. Ben je dan verantwoordelijk voor je taalgebruik? 
Als u ja zegt, dan veronderstelt u dat grof taalgebruik geen lot maar een keuze is. Dat die meneer opluchting zocht voor de pijn hoefde nog niet automatisch tot vloeken te leiden. Dat had hij blijkbaar (zichzelf) aangeleerd.

Grove taal is kopieergedrag
Ik ben het met deze visie eens. Alle taal is kopieergedrag, dus ook grove taal. In het proces van socialisatie leren jonge mensen taal aan en soms is dat grove taal. Kopieergedrag neemt echter geen verantwoordelijkheid weg. Er is geen taal-noodlot. Mensen kunnen zelfs ontsnappen aan hun moedertaal, als ze dat willen. Dan kunnen ze, als ze volwassen worden, ook een keuze maken tussen welke woorden ze wel en niet spreken.
Grove taal begint met kopieergedrag. Kinderen doen niet wat ouderen / anderen zeggen maar ze doen wat ze doen. Ze nemen het voorbeeld over. Als papa of mama slaat, gaat hun kind ook slaan. Als ouders lelijke woorden gebruiken, gaan hun kinderen dat ook doen. Het maakt niet uit of een ouder erbij zegt: ‘Het is zonde dat ik het zeg…’ Platvloerse taal zet een rad (van kopiëren) in beweging, ook bij ouderen. Mensen gaan even platvloers terug spreken. Als ouders grof spreken, nemen kinderen dat over. Als mensen thuis grof zijn, worden ze het ook op het werk. Als op internet of de tv grof gesproken wordt, nemen andere deelnemers en kijkers het over. Als popzangers gore taal gebruiken, gaat hun publiek het ook doen. Als politici grove taal gebruiken wordt het in Den Haag een arena en gaan scheldwoorden (denk aan ‘kopvodden’) het land in. Zo wordt op de duur bijna iedereen besmet. 
Mensen kopiëren taal maar dat is niet het enige. Uit de taal komt ook gedrag voort. Grove taal gaat hand in hand met grof gedrag. We begrijpen dan de waarschuwing van de Bijbelschrijver Jacobus nog beter. De tong van mensen als een lucifertje, zegt hij. Met dat kleine vlammetje kun je een enorme brand veroorzaken. 

Drie niveaus
Wij kunnen op drie niveaus spreken. 
· We kunnen platvloers, grof spreken. We hanteren straattaal. (‘Pissen’, ‘tieten’, ‘kotsen’, ‘de pijp uitgaan’) Op dit niveau vloeken en tieren mensen tegen elkaar, bijvoorbeeld ouders tegen hun kinderen, leerlingen tegenover medeleerlingen.
· We spreken gewoon, fatsoenlijk, algemeen beschaafd Nederlands. (‘Plassen’, ‘borsten’, ‘overgeven’, ‘sterven’) Op dit niveau vatten mensen hun ergernis in gewone woorden samen. ‘Hier wordt mama niet blij van!’ 
· We spreken chique, geleerd, ‘bekakt’. (‘Urineren’, ‘mammae’, ‘vomeren’, ‘succumberen’) Zelfs op dat niveau kunnen mensen hun ergernis of boosheid uiten. ‘Ik apprecieer dit niet, jongeman!’ (… zegt de docent in de klas…) 
Een kind neemt het taalniveau over van zijn omgeving en kan in het opgroeien de andere  niveaus erbij leren. Het ligt er maar aan in welke andere omgeving hij komt. Dat gaat dan als volgt:
1. Je krijgt als kind /jongere de taal van een bepaald niveau over je heen, je went eraan
2. Je neemt het taalgebruik bijna automatisch over 
3. Je kiest er zelf voor, soms zelfs als je in je eentje bent, om je op dat taalniveau uit te drukken.
Taalopvoeding is je kinderen hierin meenemen en ze ervan bewust maken, zodat ze in een andere omgeving een keuze kunnen maken op welk taalniveau ze zich willen uitdrukken. Denk eens aan het ventje dat lid wordt van een voetbalvereniging. Zijn ouders vrezen dat het taalniveau van de medevoetballers anders is dan dat van hun gezin en bereiden hem daarop voor.

Kopiëren in de groep
Het kopiëren van taal  in een groep (jongerengroep, klas, stadion) gaat het snelst. Vooral als die groep het (tweede) thuis is van een jongere. (Is het bij volwassenen anders?) Een deel van de jongens demonstreert graag macho-gedrag. Een knaap zoekt grenzen op. Meiden doen er ook aan mee, al is het in mindere mate.  Hoe lager het zelfbeeld van mensen is, hoe onzekerder ze zijn, des te meer willen ze demonstreren hoe stoer ze zijn en dat ze het daarom waard zijn om bij de groep te horen. Andere onvolwassen types proberen dat vervolgens te evenaren of te overtreffen.
Kracht-termen (ziektes, seksuele termen, vloeken) zijn vanuit deze invalshoek bekeken, eigenlijk zwakte-termen. Zelfbeheersing in het spreken is een teken van volwassenheid, van kracht. Als je in een groep moet functioneren die straattaal hanteert en jij doet daaraan niet mee, ben je dapper. Blijf maar staande met je taalgebruik achter de lopende band in een zuivelfabriek of in de postkamer van een grote bankinstelling of als jongere in een uitgaansgelegenheid of op het sportveld! Dat is niet altijd eenvoudig en als dat je lukt, wordt je in elk geval geprezen door de al aangehaalde Bijbelschrijver Jacobus (2:3) ‘Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden!’.

Grove taal als uitdrukking van gevoelens is een keuze
In omgaan met gevoelens zitten erfelijke, aangeleerde en zelfsturende elementen. Dat je driftig bent kan erfelijk zijn. Dat je daarbij slaat en scheldt is kopieergedrag en berust uiteindelijk op een keuze en kun je nalaten. Boosheid uiten is gezond, ruiten ingooien is ongewenst. Anderen kapot schelden ook. Dat heeft met beschaving = zelfbeheersing te maken. En zelfbeheersing is weer nodig om ieder tot zijn of haar recht te laten komen. Dat ik seksuele gevoelens heb zit in mijn genen. Hoe ik over seks praat heeft met mijn socialisatie te maken maar is niet mijn lot. Of ik dubbelzinnige opmerkingen maak naar vrouwen is mijn keuze, net zoals het gedrag. Ik mag in een beschaafd land niet aanranden met mijn handen en ook niet met mijn woorden.
Waarom kiezen mensen er toch voor om hun gevoelens in grove taal te uiten?
· Ze uiten persoonlijke frustratie of persoonlijke afkeer van… 
· Ze willen shockeren (van degenen tegen wie je je afzet, ouderen bijv., de kerk, christenen, moslims, joden, God) 
· Ze willen taboes doorbreken, een bepaalde stoere (politiek) uitstraling hebben (vloeken richting moslims).
· Ze willen bij een groep horen. Jongerentaal, inclusief scheldwoorden en vloeken schept een band. (Dat geldt ook voor gelovigen onderling, die praten ook op een eigen manier, bijvoorbeeld door te zingen!)
Dat het taalgebruik een keuze is (dus zelfsturend!) blijkt als mensen zich doorgaans wel in weten te houden bij hun meerderen (bij de rechter, bij hun moeder, bij de baas). Grove woorden komen er dan eventueel na afloop uit. Leerlingen houden zich in tegenover docenten, al schelden ze soms achter hun rug. Dat politici zich niet inhouden tegenover bijvoorbeeld de premier is dus een slecht voorbeeld en bewijst tegelijk weer dat grove taal een keuze is.

Grove taal is ik-gericht
Mensen kunnen zich inhouden als het in hun eigen belang is. Grove taal is daarmee als individualistisch te typeren. Als ik er belang bij heb om te schelden doe ik dat, als ik dat belang niet heb, doe ik dat niet.
Grove taal wordt verdedigd vanuit doelethiek, die individualistisch wordt ingevuld: als ik het leuk of prettig of zinvol vind, als het mij oplucht, zeg ik wat ik zeggen wil. Ik durf dat want ik heb lak aan God en anderen. Het interesseert me niet wat anderen ervan vinden. Ik mag toch mijzelf zijn?  Als iemand zich beledigd voelt, moet hij dat zelf weten. Dat is niet mijn probleem. Of sterker nog: het interesseert me wel wat anderen ervan vinden: ik hoop dat ik ze kwets en pijn doe.
Grove taal past bij alle tijden op een eigen manier. In onze tijd sluit het aan bij het ik-denken, bij de ik-heb-lak-aan-anderen mentaliteit, ik heb geen zin om echt te luisteren naar anderen, maar anderen moeten mijn getoeter wel horen. Ik heb recht op vrije meningsuiting en dan zeg ik wat ik zeggen wil (foutje: vrijheid van meningsuiting gaat over inhoud, niet over taalgebruik). Het dikke ik of de BV IK staat in onze tijd in het middelpunt. Dat leidt tot afname van zelfbeheersing (beschaving) en is zo voedingsbodem voor grove taal en van hufterig gedrag. Daarin zit dus ook een element van ‘aanleren’ en overnemen. We gaan met z’n  velen mee met  onze cultuur. 

Grove taal wordt ook aangemoedigd
Grove taal is aangeleerd maar dat niet alleen. Ze wordt getolereerd en daardoor in principe aangemoedigd. Dat was vroeger anders: gezagsdragers gingen grove taal tegen. Zelfs in de kantine van de niet christelijke voetbalclub hing het bordje: ‘Hier wordt niet geboekt en gevloekt’. Hoofdredacteuren van kranten plaatsen nu beledigende columns. Televisie en radiomakers accepteren grove taal. De kamervoorzitter laat het toe (Ik hoor kamervoorzitter Dolman, lang geleden, nog afkappen dat een kamerlid over een minister zei ‘hij liegt’. Nu wordt er rustig gezegd ‘de minister besodemietert de boel’). Docenten accepteren grove woorden in de klas en doen er soms zelf aan mee.

Perspectief
[bookmark: _GoBack]Omdat grove taal aangeleerd en overgenomen is, is er hoop. We kunnen grof taalgebruik dan ook afleren. Het is geen handicap, ziekte of verslaving. Het is een keuze. Opvoeders en docenten en moraalridders kunnen hun kansen grijpen. 

