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Op de kleuterschool leerde ik zingen: ‘Lees je bijbel bid elke dag, lees je bijbel bid elke dag, opdat je groeien mag.’ Dat was een mooi lied. Drie gebaren mocht ik erbij maken. Het lezen in de bijbel werd gesymboliseerd door open handen, het bidden door gevouwen handen en het groeien door handen die de lucht ingingen. Bij dat laatste ging ik op mijn tenen staan of klom ik op mijn stoel. Prachtig! Jarenlang heb ik dit lied niet gezongen, tot ik zelf kinderwerk ging doen. En nu, ongeveer 40 jaar na mijn kleuterschooltijd wordt dit lied nog steeds gezongen door de kleintjes. Ze maken er nog altijd dezelfde gebaren bij. Het past ook helemaal bij de kinderbeleving. Kleintjes willen groot worden.

Groeien is belangrijk

Leven is groeien naar volwassenheid. Waar deze groei ontbreekt, is er dus geen leven. Als wij leven uit het geloof is er ook sprake van groei naar volwassenheid. Paulus spreekt in Efeze 4:13 erover dat wij volwassen moeten worden. ‘Worden als een mán!’, noemde de bekende dominee J.Overduin het in zijn gelijknamige boek. Groei in geloof en kennis van God, leidt tot volwassenheid. Paulus wil dat wij zelfstandig worden, vooral omdat er allerlei bedreigingen op ons afkomen. Die moeten wij onderkennen en ons er tegen verzetten. Twee verzen verderop heeft hij het nog een keer over groeien. Als we groeien in Christus durven we voor de waarheid uit te komen, maar doen dat dan wel in liefde. Wie volwassen is, is groot en kwetsbaar tegelijk. Hij is dapper en vervuld van liefde. Hij durft, maar alleen in de kracht van Christus. 
	Wie zijn leven aan God heeft overgegeven, blijft klein en afhankelijk van Hem. Een gelovige heet niet voor niets levenslang kind van God. De Here Jezus wenst zijn discipelen zelfs toe dat ze worden als een kind. Dat accent moeten we niet vergeten. Tegelijkertijd mogen wij een ander accent leggen en elkaar aanzetten tot geestelijk groeien en groot worden. Paulus zingt in 1 Cor. 13 dat hij eens een kind wás, sprak en voelde en overlegde als een kind. Maar gelukkig is hij een man geworden en heeft hij de kinderfase achter zich gelaten. Hij is gegroeid in geloof, in hoop, in liefde. 
	De twee accenten gaan prima samen, net als in het gewone leven. Mijn vader is nog steeds mijn vader en ik ben nog steeds zijn kind. Dienovereenkomstig is onze relatie. Intussen ben ik wel volwassen geworden en niet meer dat ventje dat op zijn stoel klom als hij een liedje zong.
 
Volwassen geloven

Wat hoort bij een volwassen manier van geloven? Wat is ‘worden als een man’? In welke richting moeten we groeien? Ik ga dat nu praktisch invullen. Ik noem vier hoofdpunten en telkens illustreer ik dat met een rij mogelijkheden..

1) Door het geloof mogen we groeien in  zelfstandig zijn. Waaraan denk ik daarbij?

a) positief kritisch zijn; goed nadenken over wat we horen in de kerk of lezen in de bijbel;
b) keuzes maken (niet 'zeuren') en verantwoordelijkheid dragen voor die keuzes (denk aan: belijdenis doen, deelnemen aan de sacramenten, kerkenwerk doen); 
c) de moed hebben om, als dat nodig is, anders te geloven dan thuis geleerd is ( Hoe moedig en zelfstandig was Luther!);
d) tegenover God eerlijk verantwoording afleggen van ons doen en laten, ons niet als Adam verschuilen achter anderen; ons eigen leven telkens toetsen aan wat God van óns vraagt; 
e) tegenover mensen verantwoording durven afleggen van de hoop in ons; getuige durven zijn;
f) enkeling durven zijn in de navolging van Christus; nee durven zeggen in de wereld; spot of zelfs lijden kunnen aanvaarden.

Deze zelfstandigheid is mogelijk als wij beseffen hoe belangrijk wij zijn in Gods ogen. (Ef.2:10) Wij mogen er zijn!

2) Door het geloof mogen we groeien in liefhebben. Waaraan denk ik daarbij?

a) klein blijven, niet zonder God en medemensen kunnen leven; om hulp durven roepen;
b) openstaan voor Gods spreken; ons openstellen voor ontmoetingen met anderen (in pastoraat, evangelisatiewerk, andere ontmoetingen); 
c) de ander liefhebben, ons verloochenen; dienstbaar zijn;
d) onszelf overgeven aan Gods leiding; ons hart ook openstellen voor anderen (voor gezinsleden,  voor medegelovigen, maar ook voor anderen)
e) open staan voor kritiek en lof van de ander; luisteren naar Gods vermaningen en ook zijn vertroostingen aanvaarden.

Dit liefhebben is mogelijk als wij leven uit Gods liefde. (Ef.5:1,2)

3) Door het geloof mogen we groeien in gehoorzaam zijn. Waaraan denk ik daarbij?

a) het spreken van God ernstig nemen; naar andere mensen oprecht luisteren;
b) christelijke plichten trouw nakomen (zoals bidden, bijbellezen en kerkgang, maar ook naastenliefde) 
c) beloften, aan God gedaan, nakomen (bijvoorbeeld bij huwelijk en doop)
d) ons niet laten meeslepen door 'allerlei wind van leer'; voorzichtig zijn met nieuwe dingen;
e) de geboden van God in acht nemen en de levenswandel daarnaar inrichten;
f) volharden in het geloof en de christelijke levenswandel.

Dit gehoorzame leven is mogelijk als wij Gods wet liefhebben (Ps.119) en Gods roepstem volgen (Ef.4:1)

4) Door het geloof mogen wij groeien in vrij zijn. Waaraan denk ik daarbij?

a) spelen en huppelen in het leven (als een kind); vandaag genieten van de zegeningen die God geeft; 
b) onszelf en anderen ruimte geven om ons te ontplooien;
c) biddend en werkend vóórtgaan en open staan voor nieuwe dingen en nieuwe situaties;
d) niet bang zijn voor de toekomst die in Gods handen ligt;
e) niet bang zijn voor medemensen (dus frank en vrij als christen durven leven en spreken).

Dit ontspannen zijn is mogelijk als wij vertrouwen dat God voor ons zorgt (Matth.6:19-32) en als wij leven in Gods vrijheid (2 Cor.3:17) 

Ik weet dat dit hier te kort is neergeschreven en dat alles eigenlijk uitleg behoeft. Ik besef ook dat de elementen die ik noem van de geestelijke groei, ook te maken hebben met de psychische groei, het gewone volwassen worden. Dat biedt in individuele levens mogelijkheden, maar ook beperkingen. Ik noem deze reeks punten dan ook niet om schuldgevoelens te versterken, maar om op groeikansen te wijzen. Laat het dan maar waar zijn, wat Jezus zegt, dat het geloof niet in ieders leven evenveel vrucht voortbrengt. Dat is niet erg. Als het geloof maar leeft!

Lees je bijbel, bid elke dag

Ik kom nog een keer terug op het bekende lied. Dat kinderversje blijft misschien niet alleen gezongen worden vanwege de gebaren, maar ook omdat de inhoud treffend is. Hoe je kunt groeien wordt er immers ook al bij verteld. Wat mij betreft mag het daarom zelfs door volwassenen gezongen gaan worden. 'Lees je Bijbel bidt elke dag, opdat je groeien mag!' Wie niet eet en niet drinkt, kan niet groeien. Voor geestelijke groei is bijbelstudie en gebed nodig. De kleuters leren het al. Die geestelijke groei blijft zeker achterwege als we het Woord dicht laten en de handen niet vouwen. Groei is nodig en goed, als het maar niet de trotste groei is van ‘kijk mij eens groot zijn!’. Ook dit is als in het gewone leven. Ik kan eten en drinken en toch blijft groeien een wonder van de  gezondheid die we niet zelf in de hand hebben.  Wie zijn bijbel leest en bidt, groeit als een rank aan de wijnstok De zorg van de Landman en het sap van de Wijnstok zijn het geheim van zijn groei.  

Bijbelleessuggestie

Efeze 4:1-16 en verder de overige teksten die in dit artikel genoemd zijn.

Om over na te denken / vragen

1. Zet kruisjes bij de punten van geestelijke groei die u in uw eigen leven herkent.
2. Doe datzelfde bij die punten waarop u zou willen groeien.
3. Hoe ziet u zelf de relatie tussen groei naar volwassenheid en bijbellezen en gebed?
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