Zijnzucht
Hebzucht is het verlangen om iets te hebben. Dat plaats ik nu tegenover zijnzucht (een woord dat helemaal niet bestaat). Zijnzucht is het verlangen om iemand te zijn. Let op de verschillen in de formulering. Overigens moet u niet schrikken van het achtervoegsel ‘- zucht’. Dat is niet fout. Het staat voor ‘hartstochtelijk verlangen naar’. Ik pleit voor zijnzucht in plaats van hebzucht. Met hebzucht zijn we zeer vertrouwd.
Mensen willen altijd op drie niveaus hebben.
1. Eten en drinken
2. Bezittingen (huis, spullen in het huis, auto etc.)
3. Geluk (dingen waardoor het genieten toeneemt: veiligheid, op vakantie gaan, gezondheidszorg, vrije tijd etc)
In arme landen leven mensen op het eerste niveau. In rijke landen is niveau 1 voor iedereen vanzelfsprekend, niveau 2 en 3 voor de meeste mensen. De narigheid van willen hebben is dat het een verslaving kan worden. Het verlangen om te hebben leidt dan tot ontevredenheid en de hartstocht om steeds meer te willen hebben.  Dan leidt het (meestal ongemerkt voor iemand zelf) tot de ondergang van mensen. Mensen stompen geestelijk af. Maar ook gemeenschappen worden erdoor ontwricht als er bijvoorbeeld een te grote kloof ontstaat tussen armen en rijken. Dat gebeurt in het klein maar ook op wereldschaal. Paulus heeft het regelmatig over het probleem van de hebzucht en de schadelijke gevolgen ervan, bijvoorbeeld in 1 Tim. 6:6-10. 
Christenen past een andere houding: niet willen hebben (soms is dat zelfs door te stelen), maar willen delen. Zie Ef. 4:28. Juist met wat je hebt, kun je iets betekenen voor een ander. Dan ga je over van willen hebben naar willen zijn, van hebzucht naar zijnzucht. Paulus vraagt met andere woorden hetzelfde in 1 Tim. 6:11. Ontvlucht de hebzucht en jaag naar zijnzucht. Het leven is een wedstrijd (vers 12), maar speel dan wel de goede wedstrijd, namelijk die van het geloof. Dat blijkt dan in de volgende zaken. Een gelovige streeft naar
· Gerechtigheid (anderen tot hun recht laten komen)
· Godsvrucht (vroomheid die in daden zichtbaar wordt)
· Geloof (vertrouwen op God)
· [bookmark: _GoBack]Liefde (zelfverloochening, gevende liefde)
· Volharding (geduld met anderen, geduld met God. Het uithouden in moeilijke omstandigheden)
· Zachtmoedigheid (kwetsbare moed, zachte kracht)
Hiernaar streven is niet stiekem ook iets van zelf ergens goed in willen zijn. Ook dit is delen, van je zelf af-zien, van je zelf af-denken. Het gaat immers om God en het gaat om de ander in je leven. 
Wil je vooral hebben of wil je zijn? Wil je een vriend(in) man of vrouw hébben? Dan wordt je voor je het weet een ik-gerichte persoon en die ander is een middel om jou gelukkig te maken. Of vraag je aan je vriend(in), man of vrouw: ‘Wie wil je dat ik voor jou ben? Ik wil er heel graag voor jou zijn?’ Dan eis je geen geluk maar deel je geluk uit.
Er is hebzucht en zijnzucht. Onthoud het verschil.




