Sinaasappels voor de zieke

U weet het: bij een zieke mag je niet met lege handen komen. Dat is althans de mening van veel mensen. Dit geldt met name bij de zieken in het ziekenhuis. Een aantal handelaren denkt er zeker zo over. Die hebben namelijk hun (bloemen)winkeltje in de hal van het ziekenhuis. Daarmee herinneren ze de bezoeker nog op het laatste moment aan zijn plicht om iets te schenken aan de zieke.
	Veel bezoekers nemen inderdaad iets mee: sinaasappels, een pak sap, een bos bloemen, een reep chocolade, een boekje. Soms gaat dat zo: een man gaat bij zijn zieke collega op bezoek. Vlak voor zijn vertrek vraagt hij aan zijn vrouw of zij nog iets heeft voor de zieke. Zij duikt dan de kelderkast in, pakt wat fruit en stopt dat in een zakje van de groenteboer dat al bij het oud papier lag. De kreukels van het zakje strijkt ze eerst een beetje glad. Tevreden gaat de ziekenbezoeker op pad.
	Hoe reageert een zieke op een geschenk? Die zegt enthousiast of mompelt minder enthousiast 'dankjewel'. Vervolgens legt hij de sinaasappels bij de voorraad ander fruit. Of hij legt de vierde bos bloemen op zijn overvolle nachtkastje, naast de drie andere die daar al in vazen staan. Als het bezoek weg is, zegt de zieke tegen zijn vrouw: 'Neem jij dat fruit maar mee voor de kinderen. Ik krijg het toch niet op. Het pak sap mag ook mee, want als ik dat hier openmaak, is het binnen een dag beschimmeld vanwege de hitte. Zet de bloemen maar in de vensterbank, want het is hier veel te vol.'

Wat bezielt ons, dat wij zo graag iets geven aan een zieke? Vraagt de zieke erom? Dat niet. Dan doen we het blijkbaar omdat wij het belangrijk vinden, niet alleen voor de zieke maar ook voor onszelf. We willen ons meeleven graag zichtbaar maken voor de zieke. We hopen hem daarmee te helpen. Soms speelt ook mee dat we niet durven om met lege handen te komen, uit angst dat we onaardig gevonden worden. Dat willen we niet.

Mag je iets geven aan een zieke? Jazeker, maar het hoeft niet. Het bezoek zelf is al een geschenk. Wat dat betreft spreekt uit de overhandiging van de bos bloemen haast enig wantrouwen. Het lijkt alsof wij ervan uitgaan dat de zieke niet blij is met een 'kaal' bezoek. Dat is niet waar. Nog een reden om niets te geven is dat de zieke (meestal) al genoeg heeft van wat wij geven. Een laatste argument om terughoudend te zijn met geven is dit. Wij dringen zieken in een positie van dankjewel zeggen. Een zieke moet de hele dag iedereen die iets voor hem doet, bedanken (de verpleegkundigen, de dokter, alle bezoekers). De zieke wordt zo bepaald bij zijn afhankelijke positie. Wij onderstrepen dat met onze geschenken. Weer moet hij zijn hand ophouden en dankjewel zeggen, zonder dat hij iets terug kan doen. Dat is niet prettig voor een zieke, vooral niet als hij in zijn gezonde dagen altijd voor anderen zorgde.

Mag je iets geven aan een zieke? Jazeker, maar let dan op een paar dingen. De naaste familie moet voor het eten en drinken zorgen. Niet iedereen hoeft dat mee te nemen. Die gewoonte stamt uit de tijd dat zieken echt te kort kwamen. Geef bloemen als het nachtkastje leeg is en als u weet dat de zieke ervan houdt. Ook voor het overige geldt: geef die dingen waarvan u weet dat de zieke ze waardeert. Hij heeft niets aan een boek, als hij niet graag leest. Als u aarzelt, vraag dan aan de naaste familie waarmee u de zieke een plezier kunt doen. Zieken waarderen eigenlijk altijd een eenvoudig maar persoonlijk geschenk. Denk aan een tekening of briefje van een kleinkind. Sommigen genieten van mooie kaarten met een tekst erop. Een foto in een lijstje of voor op het prikbord doet het soms ook goed. Lenen kan ook. Waarom zou je een zieke die van lezen houdt een boek géven? Het kan, maar lenen is zeker zo hartelijk. Dan wordt de zieke minder in de dankbare positie gedrongen. In de kern komt het dus hierop neer: u hoeft niets aan een zieke te geven, maar als u iets geeft, kies dan zorgvuldig.
	Is dat bij zieke kinderen anders? Een beetje wel. Het verhaal over fruit en sap en zorgvuldig kiezen is hetzelfde. Toch heeft een geschenk bij een ziek kind meer effect, ongeacht wat het is. De cadeaus werken vaak als een interessante compensatie voor het ziek zijn. Toch is het niet verstandig om te overdrijven. Als een ziek kind het vanzelfsprekend gaat vinden dat bezoek iets bij zich heeft, is er sprake van verwennen. Daarmee is het kind zelf ook niet geholpen. Het wordt er maar hebzuchtig van.


PS 1 De boodschap van deze column is helder. Alleen vraag ik me wel af of de jongere generatie nog steeds iets meeneemt voor een zieke. Het zou kunnen dat het bij hen op z’n retour is.

[bookmark: _GoBack]PS 2 Nog een aarzeling. Ik schrijf hier over het meenemen van bloemen naar een zieke. Kan dat nog wel in alle ziekenhuizen? Ik heb wel eens begrepen dat dat om hygiënische redenen ook geweerd kan worden. Nou jou, dan denkt u hierboven bij ‘bloemen’ maar aan ‘chocolaadjes’.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
